t Mosterd
.

Cello: PIETER WISPELWEY, Piano: PAOLO GIACOMETTI

FRANZ SCHUBERT - Fantasy in C for Cello and Piano D 934
Andante molto

Allegretto

Andantino

Allegro vivace

JOHANNES BRAHMS - Sonata in A major, Op. 100

Allegro Amabile

Andante tranquillo - Vivace - Andante - Vivace di pin - Andante - Vivace
Allegretto grazioso (quasi Andante)

JoHANNES BRAHMS - Sonata 1 in E minor, Op. 38
Allegro non troppo

FRANZ SCHUBERT - Rondo in B minor, Op. 70 D 895

Tot.

14:03

14:35

1:14:00
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Groots in Kleinschaligheid

Op de dag dat Pim en ik een paar dunne staken met wortels in de

kale grond naast ‘t Mosterdzaadje plantten, hadden we nooit kunnen
bevroeden dat 35 jaar later de takken ver boven het dak uit zouden
groeien. De berk en de ‘hemelboom’, zo werd ons verteld dat hij heet-
te, staan er nog. De anderen moesten ruimte maken. In het voorjaar
zingen de vogels in de takken hun partijtje mee met de klanken die uit
de raampjes komen. Hoe toepasselijk is de gelijkenis uit de bijbel over
het mosterdzaadje.

‘Het rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje,
dat iemand op zijn akker zaaide.

Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje,

maar wanneer het is opgeschoten,

is het groter dan al de andere gewassen.

Het wordt een boom,

zodat de vogels wit de lucht

in zijn lakken komen nestelen.
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Tekening Joop Vermeij



osterdzaadje was de naam van het kerkje dat in 1887 door een afschei-
g van de Hervormde Kerk in het leven werd geroepen. In 1934 groeide
emeente uit zijn jasje en werd er een nieuwe kapel gebouwd. Zo werd
pahdjef aan de Kerkweg een timmermanswerkplaats, in bedrijf tot zij
n 1982 gesaneerd werd. Toen kwam het kapelletje te koop te staan. Maar

et lang want Pim had er zijn oog op laten vallen. Hij zag er een prachtige
rerkplaats in voor het restaureren van zijn oude motorfietsen. Voor zijn ver-
amelwoede en hobby kwam hij altijd ruimte te kort.

k kende het gebouwtje met de gotische gietijzeren ramen al van kinds
_af aan. Voor mij was het duidelijk dat deze ruimte in ere hersteld moest
worden en dat we er een ontmoetingsplek van moesten maken waar muziek
en mensen samenkomen. Ook Pim was, als niet onverdienstelijk pianist en
muziekkenner, wel voor dit idee warm te krijgen en we begonnen aan een
klus waarvoor je echt nog jong en dynamisch moet zijn. Veel mensen konden
_ nauwelijks geloven dat er uit die bouwval nog iets te maken viel.

Dankzij pianiste Marja Bon kenden wij inmiddels het genoegen van huis-
-amerconcerten. Het is een overweldigende ervaring om muziek van heel

_ dichtbij mee te maken. En dat is het nog steeds. Daarom toverden wij het
 Mosterdzaadje om tot een gastvrije ruimte voor muziek en tentoonstellingen.
Vaak een blije verrassing voor musici en publiek bij de eerste kennismaking:
“Wat is het hier mooi!’

De musici, langzamerhand van echt over de hele wereld voelen zich er thuis.
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PAuL WITTEMAN, de smaakmaker
voor groot publiek van klassieke
muziek, schreef in zijn boek ‘Hoor
en Wederhoor’ het volgende:

Ergens in Santpoort, in een voormalig
kerkje, is een van de kleinste concertzalen
van West-Europa gevestigd. Het heel

t Mosterdzaadje en wordt al meer dan
twintig jaar door een enthousiaste vrouw
bestierd. Jong talent krijgt er een kans,
gerenommeerde namen repeteren er voor
publiek. De mengeling van professiona-
lisme en gebrek aan opsmuk maakt het
voor de muziekliefhebber aantrekkelijk

af en toe een bezoek te brengen aan dat
straatje in’ Santpoort dat alle moeite doet
te verbergen dat er een muzikale schat is
te vinden.

06

Helaas overleed Pim in 2016. Dat,
wat we samen uit idealisme zijn
begonnen, zet ik voort. Maar zijn
afwezigheid is een groot gemis,

ook voor de bezoekers. Pim was de
vriendelijke gastheer, de bladom-
slaander, de man van de techniek
en het onderhoud, nooit te beroerd
om mensen zo nodig op te halen en
weer thuis te brengen. En hij was de
luisteraar met het kritische gehoor.

De concerten in ‘t Mosterdzaadje
werden na Pims overlijden voor

mij een balsem op mijn ziel. Hoe
heilzaam en troostrijk muziek is
wist ik al wel, maar nu werd het mijn
eigen ervaring. De verbinding in het
samen in stilte luisteren een grote
troost. Op een foto kijkt Pim tevre-
den de zaal in.



Publiek in afwachting van de muziek




Als geen ander kan mijn vriend
JoosT LACEULLE, medicus, filosoof
en pianist de werking van muziek
op de menselijke geest omschrijven.
Hij zou er een boek over kunnen
schrijven. Op de website is zijn vol-
ledige tekst terug te vinden. In twee
kernzinnen samengevat schrijft hij:

“Evenwichtige muziek heeft het vermogen
de wereld van menselijke driften, begeer-
ten en emoties tot rust te brengen. Als
dat gebeurt betekent dat een veredeling,
vermenselijking van de ziel. De wereld
wordt dan beter dan tevoren”.

Ons ideaal om zo veel mogelijk
mensen de kans te geven met muziek
in aanraking te komen is nog steeds
hetzelfde. Geen entree, maar een
vrijwillige bijdrage achteraf. Vooraf
koffie en thee, nog steeds voor 50
cent. Maar hoe laagdrempelig dit
ook zou moeten zijn, in de praktijk
blijkt dat klassicke muziek haar eigen
drempel opwerpt. Het idee dat je er
verstand van moet hebben of mee op-
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gegroeid moet zijn, belemmert men-
sen ook over zelfs een lage drempel
heen te stappen. Maar het helpt het
publiek wél om onbevangen te luiste-
ren naar muziek die het niet eerder
hoorde. Deze uitdaging durven
mensen zo eerder aan te gaan. En
dat is nodig omdat we de program-
meringsvrijheid voor musici heel be-
langrijk vinden. In ‘t Mosterdzaadje
hoeven ze geen publieksvriendelijke
programma’s samen te stellen — een
cultuur die op veel podia gewoon is.
Daarom klinkt er, naast het ijzeren
repertoire, al 35 jaar vaak spannende
nieuwe, onbekende muziek.

Door de vrije toegang zonder kaart-
verkoop vooraf, zit iedereen daar uit
vrije wil. Geen verplicht ‘aan cultuur
doen’ vanwege gereserveerde kaar-
ten of een aangeschafte concert-
serie. Dat maakt het publiek in de
zaal ook tot aandachtig publiek, dat
open staat voor hetgeen er gebracht
gaat worden. Het is een geméleerd
gezelschap, hoewel de haarkleur
grijs wel de meerderheid vormt.



Daarentegen staan op het podium
vooral jonge musici, vaak uit verre
landen die de alles overstijgende
taal van de muziek spreken.

Voor deze muzikanten — die alles ge-
ven voor de muziek, nooit klaar zijn
met studeren en altijd streven naar
perfectie — wil ik me voor honderd
procent inzetten. En mocht ik dat
niet meer kunnen, dan weet ik zeker

dat er anderen zullen zijn om daar-
mee verder te gaan. ‘t Mosterdzaadje
is in die 35 jaar een volwaardig po-
dium geworden dat in de muziekwe-
reld een goede naam heeft. Een plek
waar je gespeeld moét hebben. En
dat zal blijven.

Voor een enkele musicus is 't Mosterdzaadje ook een thuishaven geworden.
Zoals voor de fluitiste Dasha Beltiukova, de moeder van mijn kleindochters en voor-
zitter van de stichting. Zij nam na het overlijden van Pim zijn taak over.



JAN BOK, trouwe bezoeker van de
concerten, verwoordde zijn Mos-
terdzaadje gevoel als volgt:

t Mosterdzaadje is al geruime tijd mijn
muzikale pleisterplaats, ‘mijn stamkroeg’.
Je kunt naar binnen zonder reservering
vooraf. Je gaat er gewoon heen en afhan-
kelijk van de toeloop zit je goed, of iets
minder comfortabel op een aangeschoven
klapstoel. Want in dit kerkje wordt geen
evangelie van ‘vol is vol’ verkondigd. En
na afloop is er geen verschil in waarde-
ring merkbaar tussen de ‘vaste plaatsen’
en de ‘klapstoelen’, want aan oprecht,
hartelijk applaus ontbreekt het de uitvoe-
renden nimmer.

1k geniet intens van het boeiende pro-
gramma met witeenlopende muziekstijlen,
de kennismaking met minder gebruike-
lijke instrumenten, eigen bewerkingen

en af en loe een premiere van een nieuwe
compositie. Na afloop is het gemakkelijk
met de musici in gesprek te komen. Deze
uilwisseling tussen bezoekers onderling
en de contacten met de uitvoerenden

vormen voor mij een wezenlijk onderdeel
van de muziekbeleving en voor het gevoel
dat tk mee naar huis neem. Soms kan

tk enkele muzikanten een lift aanbieden
en volgen er in de beslotenheid van de
auto nog leuke gesprekken. Jonge mensen
op weg naar het podium in een wereld
waar het dringen geblazen is; of je nu
toetsenist, strijker of blazer bent!”

De cellist PIETER WISPELWEY maak-
te de ontwikkeling van ‘t Mosterd-
zaadje van begin af aan mee. Ook
nadat zijn naam in de wereld geves-
tigd was bleef hij het Santpoorts
Concertgebouw trouw. De laatste
jaren verzorgt hij de donateurscon-
certen. Hij schrijft:
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Pieter Wispelwey

“Len ode aan 't Mosterdzaadje kan niet
lyrisch genoeg zijn. Het verdient een echte
dichler, een woordkunstenaar of nog beter
een echte componist. Tk ben geen van

dat al. Ik ben slechts een muzikant. Het
enige dat ik kan doen is zo mooi mogelijk
spelen als ik er mag optreden. Maar dat
is dan bina geen verdienste, want het

is zo'n heerlijke plek om te spelen, het
gaat als het ware vanzelf. Concertzalen

komen in alle maten en soorten, maar
dit is echt een muziektempeltje om je aan
te verslingeren. Dit kapelletje maakt
mensen gelukkig, is een bedevaartsplek
in het eigen dorp. Moge hel nog lang de
publieke kamer blijuen waar de mooiste
muziek te horen is, waar de grootste troost
le vinden is en waar Paula mensenlevens
van een gouden randje voorziet”.



Patrick Hopper

© Arjen Goudriaan

Met mij is een flinke club van vrijwil-
ligers actief die altijd bereid is hulp
te bieden. Met elkaar vormen we een
verbond van krasse knarren uitgerust
met een flinke dosis plichtsgevoel

en idealisme. De vrijwilligers zijn
onmisbaar binnen de organisatie en
koesteren een zelfde bewondering
voor al die hardwerkende musici die
een beroep hebben gekozen waar

ze nooit echt rijk van zullen worden.
Maar die de rijkdom van hun talent
hier met ons willen delen.

Zonder onze stemmer Theo
Verheijen, al meer dan 30 jaar ‘in
dienst’, was er niet voor elk concert
zo’n goed gestemde vleugel. De
webmaster Patrick Hopper zorgt al
20 jaar voor een heldere website.
Cor Muller begon in 1994 met het
schrijven van de programma’s en
agenda’s en maakt ze nog altijd, met
precies dezelfde unieke letter.



Onmisbaar is het werk dat de stemmer.Theo Verheijen al zeker dertig jaar aan de vieugel geeft.
De mooie Bechstein wordt als een kind verzorgd.




Patrick Hopper omvatte met
deze woorden zijn beleving in
‘t Mosterdzaadje.

“Een warm onthaal... lekkere koffie. ...
heerlijke thee. .. verrukkelijke vleugel. ..
stickeme speculaasjes. .. een wisselend
landschap van kunst aan de muren...
een pluche ‘chaise longue’ met bonbons
in de artiestenkamer... gecalligrafeerde
programma’s... niewwsgierig, geconcen-
treerd publiek. .. geen beleefde handdruk
na afloop, maar een dikke zoen...

veel lachen... het gevoel dat je gewoon
thuis bent...

Waar is deze ‘hoorn des overvioeds’

te vinden?

1k ken maar één plek op deze aarde...”

Door een vast, goed op elkaar
afgestemd team in de keuken is er
altijd op tijd voor iedereen koffie en
thee. Voor na afloop staat de wijn op
temperatuur en zijn de blokjes kaas
gesneden. Ik heb zelfs geen omkij-
ken naar de voorraad. Lucia, Rietje
en Hans vormen daar de harde kern
en laten selectief anderen in hun
domein toe. Vrijwilligers zijn er voor
de jaarlijkse schoonmaak, voor het
klaarmaken en rondbrengen van

de post aan de donateurs, voor het
verspreiden van affiches, voor het
ophangen van schilderijen en voor
nog veel meer klusjes. Sommige vrij-
willigers hebben wel een driedubbe-
le taak. Toch, ondanks alle helpende
handen, mis ik vaak de hulp van
Pim. Hij had een paar gouden han-
den. Zoon Arent neemt zo goed en
kwaad als hij kan zijn taak over. Hij
klimt in stromende regen het dak op
om lekkages te stoppen en hakt het
hout waarmee hij, indien nodig de
kachel aanmaakt.



Hans en Rietje Hendriks en Lucia Reiding.



Dankzij donateurs en vrijwilligers kunnen we zonder subsidie van buiten af,
zelf onze broek ophouden. Daar kan ik heel trots op zijn.

Dat ‘t Mosterdzaadje erkend wordt bleek in 1999 toen we ‘De Olifant’ won-
nen, de Kunst en Cultuurprijs van het Haarlems Dagblad. Bij het 25 jarig
jubileum kwam daar in 2008 ook nog de uitreiking van een Koninklijke
Onderscheiding bij.

April 2008 wachtte ons een verrassing in het gemeentehuis van Velsen.
Een koninklijke onderscheiding!



‘Wat moet ik met alle plakboeken,
programma’s en opnames van
zoveel jaar Mosterdzaadje. Riep ik
op een gegeven moment wanhopig
uit. Deze noodkreet werd gehoord
door Jorica en Freek Baars die
alle concerten vanaf 1983 hebben
gedigitaliseerd. Ze doken helemaal
in de geschiedenis van ‘t Mosterd-
zaadje. Een monnikenwerk. In het
Historisch Archief op de website
is nu elke naam, elke uitvoering
en opname terug te vinden. Freek
Baars noteerde het volgende:

Wie de moeite neemt om 35 jaar con-
certen eens te gaan tellen komt op het
duizelingwekkende aantal van tenminste
2595 witvoeringen. Gemiddeld iets meer
dan 74 concerten per jaar. Vanaf het
begin werden sommige concerten zo druk
bezocht dat men soms zelfs tot onder de
vleugel zat. Dit geldt natuurlijk niet voor
elk concert. Zodra het om zang gaat, met
name het lied, dan kruipen Nederlanders
in hun schulp. Laten we daarom het
aantal bezoekers gemiddeld op 40 per
concert houden, dan heeft dat piepkleine
Mosterdzaadije tenminste 103.800

.1‘%}

Jorica en Freek Baarsn
die het archief van 35 jaar concerten doorploegden.
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bezoekers over de drempel gehad! Geen
wonder dat de vloeren in het oude kerkje
hier en daar zo hobbelig zijn uitgesleten.

Wie verder gaat neuzen in het archief
komt tientallen componisten tegen. T
Mosterdzaadje is zeker niet eenkennig. De
enorme lijst van namen van musici wit
binnen- en buitenland met een repertoire
dat alle continenten bestrijki, geeft een
indrukwekkend beeld van de bloeiende
concertpraktijk in Nederland en met
name natuurlijk van die in Santpoort!

Het archief vertelt natuurlijk niet de di-
recte ervaring van de bezoekers. Je moet er
wel bij geweest zijn. Want hoe kun je nu
ooit weergeven hoe een jonge Russische
pianiste, die haar opleiding in Neder-
land vervolmaakt, bij haar interpretatie
van balletmuziek van Tsjaikovski,t Mos-
lerdzaadje omtovert in een hemels Bolsjoi
theater? Em als de muziek zwijgt is het
publiek na zo'n ervaring stil voordat
eindeligk het applaus losbarst.

André Koch



Mijn schoondochter Dasha Beltiuko-
va nam het voorzitterschap van Pim
over. Met haar kennis van muziek
en een goed organisatievermogen
zal zij in de toekomst meer gaan be-
tekenen in het reilen en zeilen van
‘t Mosterdzaadje. De penningmees-
ter André Koch zal na ruim 10 jaar
binnenkort zijn functie neerleggen.
Nadat hij gestopt was met werken
kreeg hij het drukker dan ooit. Hij
blijft gelukkig wel beschikbaar als
huisfotograaf en hulp bij computer-
storingen en ander ongerief. Zijn
plaats in het bestuur zal worden
overgenomen door Huib Wijders.

Mij wordt regelmatig gevraagd of ik
het allemaal nog wel leuk vind. Maar
het werk voor ‘t Mosterdzaadje is

een deel van mezelf geworden. Bezig
zijn met mensen en muziek, dat is
het leven zelf. Het gaat wel eens ten
koste van de tijd voor de familie. Ik
ben geen superoma bijvoorbeeld.
Maar de kring van vrienden rond

‘t Mosterdzaadje is ook een soort

van familieverband. Daar gaat

ook aandacht en tijd naar toe. Met
plezier. Want met elkaar houden we
iets in stand dat groots is in klein-
schaligheid. Overal ter wereld gaan
jonge mensen naar het Conserva-
torium. Er zullen altijd plekken
nodig blijven waar muziek gehoord
kan worden. Ik hoop dat ‘t Mosterd-
zaadje nog heel lang zo'n plek zal
zijn, zodat ik later zelf achterover
geleund kan zitten genieten van de
1nuziek en niet zal denken dat het
vroeger beter was.

Paula Blom



Deze cd is voor alle donateurs die het mogelijk maken een plek
op aarde in stand te houden waar mens en wereld een stuk

beter van worden.

PIETER WISPELWEY:

‘Schubert en Brahms probeerde ik altijd uit in 't Mosterd-
zaadje. Sommige stukken waren nog niet eerder op cello
elders in de wereld gespeeld! Premiéres dus. Al de stukken
op deze jubel CD komen van de CD serie die ik de laatste
jaren opnam en die voor mijn gevoel allemaal een Mosterd-
zaadrandje hebben gekregen’.

Met dank aan Joop Vermey dic het ontwerp
voor de omslag maakte.

Dank ook aan Peter Heerkens ¢n Agnes Grond
voor hun rode pennen door de tekst.



